
 
 
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren 
en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed 
werk volkomen toegerust. (2 Timotheüs 3:16 en 17) 
 
Heel de Schrift … 
Het is zinvol en nuttig om de hele Bijbel te lezen en te overdenken. 
Dat is wat we met Heel de Schrift willen doen. 
 
We maken ter inleiding graag gebruik van de video's van BibleProject: www.bibleproject.com 
 
Het hoofdbestanddeel van de cursus is het lezen en overdenken van het betreffende Bijbelgedeelte. 
De vragen helpen ons om goed te kijken naar wat er geschreven staat. 
Ze leiden tot meer inzicht en verdieping en stimuleren tot een persoonlijke toepassing. 
 
Heel de Schrift - Deel 1: Genesis 1 - 11 
 
Les 1 - Inleiding Oude Testament 
Les 2 - Inleiding Genesis 
Les 3 - De schepping van hemel en aarde: Genesis 1:1 - 2:3 
Les 4 - De eerste mensen: Genesis 2:4-25 
Les 5 - De zondeval: Genesis 3:1-24 
Les 6 - Kaïn en Abel: Genesis 4:1-26 
Les 7 - Van Adam tot Noach: Genesis 5:1 - 6:8 
Les 8 - De zondvloed: Genesis 6:9 - 9:29 
Les 9 - De toren van Babel: Genesis 10:1 - 11:26 
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of 
anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 
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1. Inleiding Oude Testament 
 
 
Ter inleiding: Van BibleProject:  How to read the Bible - What is the Bibel? 
  (Met Nederlandse ondertitels) 
    https://youtu.be/ak06MSETeo4 
 
De Bijbel is een verzameling van boeken, ieder met een eigen karakter, inhoud en betekenis, 
geschreven over een periode van zo’n 1500 jaar door ongeveer 40 verschillende auteurs. 
 
Het Latijnse woord "biblia”, wat vertaald wordt met "Bijbel”, betekent letterlijk "boeken". 
 
De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude en Nieuwe Testament. 
Het Oude Testament kreeg zijn uiteindelijke vorm ongeveer 400 jaar voor Christus. 
De boeken van het Nieuwe Testament werden in de eerste eeuw na Christus geschreven. 
 
De namen “Oude Testament” en "Nieuwe Testament” zijn heel gebruikelijk. 
Ze kunnen ons echter op het verkeerde been zetten. 
Zo zou je misschien denken dat het Oude Testament verouderd is 
en het Nieuwe Testament in het bijzonder hier-en-nu waarde heeft. 
Soms wordt het zo gezegd: Het Oude Testament is voor de Joden,  
het Nieuwe Testament voor de christenen, voor nu. 
 
Wat wij het Oude Testament noemen wordt in de Joodse traditie TaNaCH genoemd, 
een samengesteld woord van de beginletters van de drie delen: 
 

• Torah (de eerste vijf boeken in de Bijbel; wordt vaak met "wet” vertaald) 
• Nevi’im (profeten) 
• CHetuvim (schriften) 

 
De beginletters vormen het woord TaNaCH (de klinkers zijn er voor de duidelijkheid aan toegevoegd). 
De TaNaCH is in het Hebreeuws geschreven  
(m.u.v. een klein gedeelte van Daniël, dat in het Aramees geschreven is). 
 
De TaNaCH omvat volgens de Joodse traditie 24 Bijbelboeken. 
 
(1 en 2 Samuël is één boek, net als 1 en Koningen, 1 en 2 Kronieken en Ezra en Nehemia. 
Ook de 12 zog. kleine profeten worden als één boek beschouwd) 
 
Vergelijk de indeling en volgorde van de Bijbelboeken maar eens met je Nederlandse Bijbel. 

https://youtu.be/ak06MSETeo4
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TaNaCH en Apostolische geschriften vormen één geheel! 
 
Voor het Nieuwe Testament wordt ook wel de naam “Apostolische geschriften" gebruikt. 
Deze zijn in het Grieks geschreven. 
 
Zonder de TaNaCh blijven de Apostolische geschriften voor een belangrijk deel onbegrijpelijk. 
Daarom is het goed om met de TaNaCH te beginnen. 
 
In de TaNaCH is de Torah (de eerste vijf boeken van de Bijbel) het fundament 
en daarmee het fundament voor de hele Bijbel. 
 
Apocriefen 
 
De apocriefen zijn boeken, die in de 3de en 2de eeuw voor Christus geschreven zijn, 
dus nadat de TaNaCH zijn definitieve vorm had gekregen. 
Deze boeken worden in de Joodse traditie niet als door God geïnspireerd beschouwd. 
De apocriefen bevatten veel historisch gezien interessant materiaal. 
Zo vinden we in 1 en 2 Maccabeeën de achterliggende geschiedenis 
van Chanukkah (in Johannes 10:22 "feest van de inwijding” genoemd). 
 
In de cursus Heel de Schrift volgen we de Joodse en reformatorisch! traditie 
en beschouwen de apocriefen niet als door God geïnspireerd: interessant om te lezen,  
maar niet het Woord van God. 
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1. Vragen 
 
 
1.  In welke vorm is de Bijbel ons gegeven? 
 
 een verzameling losse teksten en hoofdstukken 
 een bibliotheek van boeken, ieder met een eigen karakter, inhoud en betekenis  
 thematisch geordend (systematische theologie) 
 
2.  Wat betekent het Latijnse woord "biblia” letterlijk? 
 
 boek 
 boeken 
 boekdeel 
 
3.  Wat is de Bijbel inhoudelijk voor een boek? 
 
 Gods openbaring, verankerd in de geschiedenis 
 een verzameling denkbeelden, interessant en nuttig voor alle mensen 
 een boek vol mythen en legenden, maar met een goede moraal 
 
4.  Uit welke twee delen bestaat de Bijbel? 
 
 
 
 
 
5.  Wat vind je van de algemeen gangbare benamingen “Oude Testament” en "Nieuwe Testament"? 
 
 
 
 
 

6.  Wat wij het Oude Testament noemen, wordt in de Joodse traditie "TaNaCH” genoemd. 
 Voor het Nieuwe Testament wordt ook wel de naam “Apostolische geschriften” gebruikt. 
 Wat vind je hiervan? 
 Waar zou je zelf de voorkeur aan geven en waarom? 
 
 
 
 
 
7.  De driedeling van de TaNaCH vind je ook in de Apostolische geschriften. 
 Kijk maar eens naar Lukas 24:27 en 44 
 Welke benamingen worden hier door de HERE Jezus gebruikt? 
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8.  Torah wordt vaak met "wet” vertaald, betekent echter letterlijk “onderwijzing”. 
 Welke vijf Bijbelboeken vormen samen de Torah? 
 Denk je dat de Torah voor jou van persoonlijke betekenis is?  
 Zie Mattheüs 5:17-19; 2 Timotheüs 3:16 en 17 
 
 
 
 
 
9.  Heel de Schrift is door God ingegeven (2 Timotheüs 3:16) 
 Wat wordt met "de Schrift” bedoeld? 
 Wat betekent "door God ingegeven"? 
 
 
 
 
 
10. Hoe komt het dat de Bijbel soms moeilijk te begrijpen is? 
 (Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 
❑ De Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreews, Aramees en Grieks geschreven 
❑ De Bijbel is een oud boek 
❑ Je hebt een theologische opleiding nodig om de Bijbel te kunnen begrijpen 
❑ De verhalen spelen in een voor ons vreemde cultuur 
❑ De inhoud is niet naar thema's geordend 
 
11. Het derde deel van de TaNaCH begint met het Bijbelboel Psalmen. 
 Misschien is er een psalm die voor jou een speciale betekenis heeft. 
 Zo ja, welke psalm spreekt jou bijzonder aan? 
 Licht je antwoord toe. 
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2. Inleiding Genesis 1 - 11 
 
 
Ter inleiding: Van BibleProject:  Overview Genesis 1 - 11 
  (Met Nederlandse ondertitels) 
  https://youtu.be/GQI72THyO5I 
 
 
  

https://youtu.be/GQI72THyO5I
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2. Vragen 
 
Leven in geloof  
1.  Genesis laat zich gemakkelijk in delen onderverdelen: 
 hoofdstuk 1 tot 11 
 hoofdstuk 12 tot 50 
 Noem voor het eerste deel, Genesis 1 - 11, de belangrijke personen. 
 
 
 
 
 
2.  Genesis is het boek van het begin.  
 Veel belangrijke Bijbelse thema's worden in Genesis voor het eerst genoemd. 
 Kun je er een paar noemen? 
 
 
 
 
 
3.  Mozes wordt over het algemeen gezien als de auteur van de Torah, 
 maar hoe heeft hij de eerste hoofdstukken van Genesis kunnen schrijven? 
 Geen mens was immers aanwezig, toen God in het begin hemel en aarde geschapen heeft.  
 Zie Psalm 103:7a 
 
 
 
 
 
4.  Het begint goed, ja alles was zeer goed (Genesis 1:31a) 
 Dan gaat het mis en het gaat vaker mis. 
 Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
 Verklaar je antwoord. 
 
 
 
 
 
5.  Het wezen van zonde is ongehoorzaamheid aan Gods wil. 
 De neiging tot zonde is bij alle mensen van alle tijden aanwezig. 
 Ben je het hiermee eens? Verklaar je antwoord. 
 
 
 
 
 
6.  Hoe reageert God op de ongehoorzaamheid van mensen? 
 Kan het nog goed komen? Verklaar je antwoord. 
 
  

https://leven-in-geloof.learnnn.com/
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3a De schepping van hemel en aarde 
 
 
Lees: Genesis 1:1 - 2:3  
 
Het boek Genesis begint met een geweldig statement:  
God is de Schepper van hemel en aarde. 
Het universum, de zon met de planeten, de aarde met het leven zoals we dat kennen, 
is NIET het product van een toevallige samenloop van omstandigheden 
- zoals de evolutietheorie ons wil laten geloven - 
maar is door God bedacht, ontworpen, gepland en uitgevoerd. 
 
Hoe zie jij jezelf? Ben jij het product van miljoenen jaren van uitproberen, 
of iemand die door God gewild is.  
Je antwoord is bepalend voor hoe jij jezelf ziet en ervaart. 
 
Het eerste hoofdstuk van Genesis leert ons dat God de schepper is van hemel en aarde. 
Vervolgens wordt beschreven hoe God in zes dagen een wereld, die nog woest en leeg is, 
maakt tot een prachtig geheel, zoals we o.a. in het boek Exodus bevestigd vinden: 
 
Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, 
de zee en al wat erin is. (Exodus 20:11) 
 
Nu leert ons de evolutietheorie heel wat anders.  
Daar gaat het over een proces van miljoenen jaren en een knal als het begin van de hele ontwikkeling.  
God wordt niet als schepper gezien, hooguit als Iemand die het hele evolutieproces ontworpen heeft.  
Het zou naar mijn inschatting zinvol zijn om de evolutietheorie op wetenschappelijke basis te onderzoeken. 
Wat zijn de hypothesen? Wat is wetenschappelijk vastgesteld en wat moeten we maar aannemen 
(geloven!)? Het zou een prachtig onderwerp zijn voor een nieuwe cursus. 
 
Hier verwijzen we graag naar websites, waar je goede, wetenschappelijk verantwoorde informatie kan 
vinden en serieus wordt ingegaan op alle vragen rond het belangrijke thema schepping of evolutie: 
 
www.answersingenesis.org 
www.creationresearch.org 
 
Zie ook de seminars van Kent Hovind: ze blijven interessant (en grappig): 
Kent Hovind - Zevendelige seminarserie op YouTube (Nederlands ondertiteld):  
 
https://youtu.be/ax7kFGTM55I 
 
We gaan in deze cursus eenvoudig uit van wat de Bijbel ons leert. 
Het is daarbij uiteraard van groot belang dat we op een goede manier met de Bijbel omgaan. 
 
Goed omgaan met de Bijbel houdt in dat we rekening houden met de grammatica en historische context.  
Het houdt in dat we willen weten wie wat geschreven heeft, voor wie het oorspronkelijk bedoeld is,   
wat de schrijver de mensen van zijn tijd wilde duidelijk maken, enz. 
 
1.  We kijken nauwkeurig naar wat geschreven is 
2.  We willen de oorspronkelijke betekenis achterhalen 
3.  We willen weten, wat voor ons van toepassing is 
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Wil je meer over weten over verantwoord Bijbelgebruik? 
Volgende boeken bevelen we hartelijk bij je aan: 
 
❖ Eerste Hulp bij Bijbellezen - C.D.Hudson/C.Smith 
 
Een vlot geschreven laagdrempelig handboek voor de beginnende bijbellezer. 
Het boek bevat een overzicht per Bijbelboek, belangrijke onderwerpen, manieren van Bijbellezen,  
iets over culturen en gewoontes, het hoe en waarom van vertalingen, enz. 
 
❖ Verantwoord Bijbelgebruik - John Boekhout 
 
Met dit handboek leren we hoe we op een verantwoorde wijze de Bijbel kunnen lezen, bestuderen en 
toepassen.  
Een samenvatting vind je op www.leveningeloof.info/onderwijs/toerusting/ 
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3a. Vragen 
 
 
1.  Ben je ervan overtuigd dat God jouw Schepper is? 
 Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 
2.  Wat leert de Bijbel? 
 
 Het leven is het product van een toevallige samenloop van omstandigheden 
 God heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt 
 Het heeft miljoenen jaren geduurd voor het leven zich ontwikkeld heeft tot het leven zoals we dat 
 vandaag kennen in al haar verscheidenheid 
 
3.  Wanneer gaan we onverantwoord met de Bijbel om? 
 
 
 
 
 
4. Wat is belangrijk als we op een goede, verantwoorde wijze met de Bijbel om willen gaan? 
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3b. In zes dagen 
 
 
Lezen: Genesis 1:1 - 2:3  
 
We vinden in de Bijbel verschillende literatuurvormen, zoals proza en poëzie, geschiedenis en korte 
verhalen, liederen, brieven en lyriek. 
Vergelijk Genesis 1:1 - 2:3 eens met Psalm 104.  
Beide Schriftgedeelten hebben de schepping als onderwerp. 
Wat verschilt is de literatuurvorm. 
 
Een belangrijke vraag: Wat wordt bedoeld met de zes dagen? 
 

1. Zes dagen van 24 uur? 
2. Zes gelijke periodes van 1000 jaar? 
3. Zes periodes van miljoenen jaren? 

 
Het is goed om te bedenken dat het Hebreeuwse woord voor dag [YOM] 
zowel een dag van 24 uur kan betekenen als een langere periode. 
De context moet duidelijk maken wat bedoeld wordt. 
 
Een belangrijke aanwijzing: Als YOM samen gaat met een telwoord, 
wordt in de Bijbel altijd een normale dag van 24 uur bedoeld. 
 
Het was avond geweest en het was morgen geweest 
 
In de Joodse traditie begint de nieuwe dag bij zonsondergang. 
Eerst komt de avond en nacht, dan de morgen. 
Dit gaat terug op Genesis 1 waar we zes maal vinden:  
Het was avond geweest en het was morgen geweest … 
 
De oorspronkelijke betekenis daarvan is “Er was chaos, er was orde”. 
De gedachte hierbij is, dat de HEERE God uit chaos orde geschapen heeft: 
Het begint met een aarde, woest en leeg (Genesis 1:2). 
Stap voor stap gaat het naar een leefbare wereld. 
 
En God zag al wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed.  
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. 
Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. 
(Genesis 1:31 - 2:1) 
 
De mens 
 
De zesde dag wordt de mens geschapen, anders dan dieren, 
naar Gods beeld en gelijkenis. (Genesis 1:26). 
 
De mens krijgt de opdracht om heel de aarde te vullen (generatie-opdracht) 
en over haar te regeren (cultuur-opdracht). Zie Genesis 1:28 
 
Het is opmerkelijk dat de mens oorspronkelijk alleen plantaardig voedsel te eten krijgt: Genesis 1:29 
Dit wordt anders na de zondvloed, als de mens ook vlees mag eten: Genesis 9:3. 
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Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Genesis 1:27) 
 
Alles wat in de Bijbel gezegd wordt over huwelijk en seksualiteit heeft dit als uitgangspunt en basis. 
Ook de HERE Jezus baseert zich op de uitspraken in Genesis als het gaat over huwelijk en echtscheiding: 
 
En Hij (Jezus) antwoordde en zei tegen hen: 
Hebt u niet gelezen dat Hij die de mens gemaakt heeft, 
hen, van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, 
en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten 
en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn., 
zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? 
Dus, wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet scheiden. 
(Mattheüs 19:4-6; Genesis 1:27 en 2:24) 
 
God schiep door Zijn Woord: 
 
Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, 
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. 
Want Hij spreekt en het is er, 
Hij gebiedt en het staat er. 
(Psalm 33:8 en 9) 
 
Probleem is dat zoveel mensen God niet als Schepper de eer geven die Hem toekomt. 
Ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 
Het mag duidelijk zijn: Dit roept de toorn van God op! (Romeinen 1:18-23) 
 
De mens zonder God denkt wijs en verstandig te zijn, maar is een dwaas.  
(Romeinen 1:22; Psalm 14:1a; Efeze 4:17 en 18) 
 
De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,  
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;  
Zijn lof houdt voor eeuwig stand. 
(Psalm 111:10) 
 
De mens zonder God heeft geen excuus, want de dingen van God die onzichtbaar zijn, 
worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, 
namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 
(Romeinen 1:20) 
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3b In zes dagen 
 
 
1.  In welke literatuurvorm is Genesis 1 geschreven? 
 
 Poëzie 
 Geschiedenis 
 Wetenschappelijke verklaring 
 
2.  Wat wordt bedoeld met de zes dagen?  
 Opmerking: Houd rekening met het al dan niet gebruik van het telwoord. 
 
 Zes dagen van 24 uur 
 Zes gelijke periodes van 1000 jaar 
 Zes periodes van miljoenen jaren 
 
3. Wat onderscheid volgens Genesis 1:27 de mens van de dieren? 
 
 
 
 
 
4.  De mens is geschapen naar "Gods beeld en gelijkenis”. Wat betekent dit? 
 
 De mens is aan God gelijk 
 God heeft net als de mens handen en voeten, armen en benen, enz.  
 De mens lijkt in bepaalde opzichten op God: Zo heeft ook God een wil en gevoelens  
 
5.  God schiep door Zijn Woord: Hij sprak en het was er. 
 Heb je er moeite mee dat God enkel door te spreken hemel en aarde geschapen heeft? 
 Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 
6.  In Psalm 14:1 staat dat een mens die niet in God gelooft een dwaas is. 
 Wat vind je hiervan? 
 
 
 
 
 
7.  De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid (Psalm 111:10) 
 Wat wordt bedoeld met de "vreze des HEEREN"? 
 
 Bang zijn voor God 
 Ontzag hebben voor God 
 God behandelen als een goede vriend 
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3c Vaste tijden 
 
 
Lezen: Genesis 1:1 - 2:3 
 
En God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht;  
en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. (Genesis 1:14) 
 
Zon, maan en sterren zijn door God gemaakt. 
Hij weet hoeveel sterren er zijn, Hij kent ze alle bij naam. 
Hij heeft de sterren een plaats gegeven. 
Zie Psalm 8:4; 147:4 
 
Je kunt je afvragen waarom er zoveel sterren zijn. 
Het antwoord geeft ons Psalm 19:2 
 
Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft.  
God heeft de wereld gemaakt.  
Zo kan iedereen die verstand heeft, 
Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat hij God is. 
Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus! 
(Romeinen 1:20 Bijbel in gewone taal) 
 
De grootheid van God, Zijn kracht en heerlijkheid, is af te lezen van Zijn schepping. 
 
Gods bedoeling met zon, maan en sterren (Genesis 1:14-18) 
 
1.  Tot scheiding van dag en nacht: De zon geeft op de dag licht op de aarde, 
 maan en sterren in de nacht. 
2.  Zon en maan bepalen de kalender:  
 Ze zijn tot aanduiding van vaste tijden en dagen en jaren 
 
Gods feestkalender 
 
Het kerkelijk jaar kent feesten als Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
Deze feesten vinden we niet in de Bijbel: het is christelijke traditie. 
Er is geen Bijbelse opdracht om deze feesten te vieren. 
Dat geldt ook voor de zondag, de eerste dag van de week. 
 
De Bijbelse feestkalender staat in Leviticus 23. 
 
Hier vinden we de Feesten des HEEREN, zoals ze aan Israël gegeven zijn. 
 
Het Hebreeuwse woord "Moadiem” wordt in Genesis 1:14 vertaald met "vaste tijden". 
In Leviticus 23 wordt het met "feestdagen” vertaald. 
De feesten des HEEREN zijn "vaste tijden” die gevierd worden  
op hun door de HEER vastgestelde tijd: Leviticus 23:4 
 
Gerekend wordt steeds vanaf het begin van de maand, b.v. 
- In de eerste maand, op de veertiende van de maand, is het Pascha voor de HEERE 
- Op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden 
- Op de tiende dag van de zevende maand is de Verzoendag 
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Ook de wekelijkse rustdag is door de HEERE God vastgesteld. 
 
Vanaf het allereerste begin heeft de HEERE God de zevende dag 
 
geheiligd = apart gezet 
gezegend = Zijn zegen ermee verbonden 
 
God zegende de zevende dag en heiligde die, 
want daarop rustte Hij van al Zijn werk, 
dat Hij schiep door het te maken. (Genesis 2:3) 
 
Het is genade van God dat we één dag in de week tot rust en stilte mogen komen. 
Eén dag in de week, dat we alles wat ons zo bezig houdt, ook onze kleine en grote zorgen, 
even kunnen laten voor wat het is, om tijd en aandacht te hebben voor God en Zijn Woord  
en voor elkaar. 
Laat het een dag zijn om iedere week naar uit te kijken, een feestdag voor de HEERE!  
(Jesaja 58:13 en 14) 
 
  



17 
 

3c Vaste tijden 
 
 
1.  Is het bekend hoeveel sterren er zijn? 
 
 Ja, met hulp van computerberekeningen weten we hoeveel sterren er zijn 
 Nee, ze zijn letterlijk ontelbaar 
 De HEERE God weet hoeveel sterren er zijn 
 
2.  Waarom zijn er zoveel sterren? 
 
 Ze laten zien wie God is, hoe groot Zijn kracht en heerlijkheid is  
 Ze laten zien hoe enorm de oerknal wel geweest moet zijn 
 Geen idee 
 
3.  Wat is Gods bedoeling met zon, maan en sterren? 
 (Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 
❑ De sterren laten ons zien wat de toekomst brengt 
❑ Zon en maan geven licht op de aarde 
❑ Zon en maan bepalen de kalender 
 
4.  Hoe wordt bepaald wanneer we Pasen vieren? 
 
 Staat in de Bijbel 
 Wordt door de regering bepaald 
 Kerkelijke traditie 
 
5.  Hoe wordt bepaald wanneer de feesten des HEEREN (Leviticus 23) gevierd worden? 
 
 Staat in de Bijbel 
 Wordt door de regering bepaald 
 Joodse traditie 
 
6.  Vind je het belangrijk om regelmatig een tijd van rust en ontspanning te hebben? 
 
 Ja, ik vind het belangrijk om regelmatig een tijd van rust en ontspanning te hebben 
 Nee, ik houd ervan om altijd maar door te gaan 
 Ja, ik kom er alleen niet aan toe 
 
7.  Welke dag is door de HEERE God gegeven als wekelijkse rustdag? 
 
 De eerste dag van de week  
 De zevende dag van de week 
 Geen enkele: De mens mag zelf bepalen welke dag in de week een rustdag zal zijn 
 
8. Welke betekenis heeft de zevende dag voor jou? 
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3d. Elohim 
 
 
In het begin schiep God (ELOHIM) de hemel en aarde (Genesis 1:1) 
 
Het Hebreeuwse woord ELOHIM, wat met GOD vertaald wordt,  
staat in het meervoud en betekent letterlijk GODEN. 
Het werkwoord staat echter in het enkelvoud. 
Grammaticaal kan "In het begin schiep Goden … ” echter niet,  
zodat terecht vertaald is met “In het begin schiep God …" 
 
Veelal wordt aangenomen dat we hier een eerste aanwijzing vinden 
voor de leer van de Drie-eenheid. 
 
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis … (Genesis 1:26) 
Er zijn grofweg drie opties voor de betekenis van "wij” in Genesis 1:26 
 
1. "Wij” wordt hier gebruikt als majesteitsmeervoud. 
 
Deze taalvorm (zoals de koning dat toepast) kent het Hebreeuws echter niet. 
Verder zou het werkwoord in Genesis 1:1 dan ook in het meervoud moeten staan: Goden schiepen … 
 
2. "Wij” heeft betrekking op God en de engelen. 
 
De mens is echter geschapen naar het beeld van God en NIET naar het beeld van de engelen:  
Genesis 1:27 
Dan heeft ook "wij” op God betrekking en niet op God en de engelen. 
In Genesis 1 en 2 vinden we verder geen enkele aanwijzing dat engelen betrokken zouden zijn bij de 
schepping. 
 
3. "Wij” duidt op meerdere personen binnen de Godheid 
 
Genesis 1:26 duidt op overleg binnen de Godheid en dus op meerdere personen. 
Zie ook Genesis 11:7 en 8 
 
Mijn conclusie: 
 
1. Er is één God 
 
De HEERE is God, niemand anders dan Hij alleen! (Deuteronomium 4:35 
Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, Zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: 
Ik ben de Eerste en de Laatste en buiten Mij is er geen God. (Jesaja 44:6) 
Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; 
er is niemand behalve Ik. (Jesaja 45:21b) 
 
2. God is in zichzelf een eenheid 
 
De HEERE, onze God, de HEERE is één. (Deuteronomium 6:4) 
 
3. God bestaat in meerdere personen 
 
Wie deze personen zijn moet verder blijken uit het geheel van de Schrift. 
De hier aangehaalde Bijbelgedeelten laten enkel zien dat God in meerdere personen bestaat. 
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De leer van de Drie-eenheid 
 
Er is één God die in drie personen bestaat, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest,  
die elk voor zich in hun wezen 100 % God zijn. Dit was altijd zo en zal altijd zo zijn.  
(God verandert niet) 
 
Is dit wat de Bijbel leert? 
 
Het voert hier te ver om de leer van de Drie-eenheid vanuit de Bijbel te onderbouwen. 
Graag verwijs ik naar twee boeken voor wie hier serieuze studie van wil maken: 
 
❖ The forgotten Trinity - James R. White (224 pag.) 
 
❖ Salvation on the Line I en II - John K. McKee (Messianic apologetics) 
 
In de twee boeken van McKee (ruim 800 pag.) worden alle Bijbelgedeelten behandeld, 
die betrekking hebben op wie de HERE Jezus is. 
 
Als we nadenken over wie God is, over het wezen van God, past ons bescheidenheid. 
 
We weten niet alles en moeten niet menen God te kunnen begrijpen. 
In het geloof belijden we wat God ons in de Bijbel over Zichzelf geopenbaard heeft. 
 
De HEERE is groot en zeer te prijzen, 
Zijn grootheid is niet te doorgronden. (Psalm 145:3) 
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3d. Vragen 
 
 
1. Wat is de letterlijke betekenis van het Hebreeuwse woord ELOHIM? 
 
 God 
 Goden 
 Engelen 
 
2.  Waarop duidt "wij” in Genesis 1:26? 
 
 Majesteitsmeervoud 
 God en engelen 
 God 
 
3.  Wat houdt de leer van de Drie-eenheid in? 
 
 Er zijn drie Goden 
 God manifesteert zich soms als Vader, dan weer als Zoon of als Heilige Geest 
 God bestaat in drie personen die ieder voor zich in hun wezen 100 % God zijn 
 
4.  Kunnen we alles van God begrijpen? 
 (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 
 
❑ Nee, God is niet te doorgronden 
❑ Ja, omdat de mens naar Gods beeld geschapen is 
❑ Nee, we zijn beperkt in ons denken 
❑ Ja, op basis van logisch en consequent nadenken 
❑ Het getuigt van hoogmoed, als we denken God te kunnen begrijpen. 
 
5. Wat is in het kort jouw mening over de leer van de Drie-eenheid? 
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4. De eerste mensen 
 
 
Lezen: Genesis 2:4-25 
 
In Genesis 2:4-25 vinden we een tweede scheppingsverhaal. 
In Genesis 1 ligt het accent op hoe God in zes dagen hemel en aarde geschapen heeft. 
In Genesis 2 zoomen we in op de schepping van de eerste mensen. 
 
In Genesis 2:4 vinden we het Hebreeuwse woord "toledot” wat zoveel betekent als: 
- geslachtsregister (generatie) 
- verslag van wat heeft plaats gevonden 
 
Genesis 2:4 Dit is de "toledot” van hemel en aarde … 
 
In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt het zo vertaald: 
 
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde.  
Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. 
 
Het is een opschrift. Het verhaal begint met: 
 
Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte … (Genesis 2:4b) 
 
YOM, wat vertaald wordt met "dag” heeft hier betrekking op een periode van tijd. 
Let op het ontbreken van het telwoord! 
De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het zo vertaald: 
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte … 
 
In de tijd, dat God hemel en aarde geschapen heeft, 
schiep hij ook de eerste mensen. 
 
In Genesis 2 wordt verhaald hoe God de eerste mensen geschapen heeft: 
 
God boetseerde uit aarde de eerste mens 
en blies de RUACH (= levensadem, geest) in zijn neusgaten 
en zo werd de mens tot een levend wezen. (Genesis 2:7) 
 
God maakte voor de mens een prachtige plaats om te zijn: de hof van Eden. (Genesis 2:8) 
De mens krijgt de opdracht om de hof te bewerken en te onderhouden: Genesis 2:15 
 
In het midden van de hof staan twee belangrijke bomen (Genesis 2:9): 
 
- de boom des levens 
- de boom van kennis van goed en kwaad 
 
De mens krijgt van de HEERE God een gebod: 
 
En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten,  
want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. (Genesis 2:17) 
 



22 
 

Lijkt me niet zo moeilijk: De mens werd geplaatst in een ideale omgeving met slechts één gebod: 
Van alle bomen mag je vrij eten, alleen van de ene boom niet … 
De mens krijgt een hulp: Genesis 2:18-23 
 
De HEERE God neemt het initiatief: Hij ziet dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn. 
Het verlangen naar een metgezel wordt door de HEERE God in Adam gelegd: 
Hij brengt alle dieren van het veld en alle vogels bij Adam 
en geeft hem de opdracht de dieren namen te geven. 
Adam ziet dat de dieren steeds met zijn tweeën zijn 
en beseft dat hij maar alleen is. 
Dan laat de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, 
neemt een van zijn ribben en bouwt deze tot een vrouw 
en brengt haar bij Adam. 
Zij is voor hem “een hulp als iemand tegenover hem” (Genesis 2:20) 
Deze twee, de man en zijn vrouw, zullen elkaar prachtig aanvullen, 
althans, dat is Gods bedoeling. 
 
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten = losmaken van natuurlijke banden 
en zich aan zijn vrouw hechten = een nieuwe, vaste verbinding aangaan 
en zij zullen tot één vlees zijn = worden lichamelijk tot een eenheid (Genesis 2:24) 
 
Let op de volgorde: 
 
1.  Man en vrouw gaan een nieuwe, vaste verbinding aan 
2.  Ze worden tot een lichamelijke eenheid 
 Ze hechten zich aan elkaar, als twee vellen papier die met een krachtige lijm aan elkaar verbonden zijn. 
 Losmaken betekent altijd schade - voor beide partijen! 
 
Het eerste mensenpaar begint in perfecte harmonie: 
… zij schaamden zich niet. (Genesis 2:25) 
Het zal snel anders worden … maar dat zullen we in het volgende hoofdstuk zien. 
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4. Vragen 
 
 
1.  Hoe heeft God de eerste mensen geschapen? 
 
 
 
 
 
2.  Heb je er moeite mee om aan te nemen dat er ooit een eerste mensenpaar op aarde geleefd heeft? 
 Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 
3.  Had de mens in de Hof van Eden (het paradijs) werk te doen? 
 
 Nee, de hele dag lekker in de zon zitten, een wandelingetje maken en wat vruchten plukken,  
 dat was het zo ongeveer 
 Onkruid wieden was af en toe wel nodig 
 De mens had de opdracht om de hof te bewerken en te onderhouden 
 
4.  Welk gebod krijgt de mens van de HEERE God? 
 Wat denk je, was het moeilijk voor de mens om zich daaraan te houden? 
 Waarom wel of waarom niet? 
 
 
 
 
 
5. De mens krijgt een hulp, als iemand tegenover hem. 
Wat betekent “als iemand tegenover hem"? (Genesis 2:20) 
 
 
 
 
 
6.  Wat betekent dat man en vrouw zich aan elkaar zullen hechten? (Genesis 2:24) 
 
 ze gaan een relatie aan, die net zo gemakkelijk weer ongedaan gemaakt kan worden 
 ze gaan een blijvende relatie aan, zo vast, dat uit elkaar gaan altijd schade veroorzaakt 
 ze gaan een relatie aan zonder enige verplichting  
 
7.  Waarom is de volgorde belangrijk: Man en vrouw gaan eerst een hechte relatie aan  
 en worden daarna tot een lichamelijke eenheid. (Genesis 2:24) 
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5a. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan 
 
 
Lezen: Genesis 3:1-6 
 
Alles wat goed: een perfecte omgeving voor de mens en zijn vrouw, niets om zich voor te schamen, 
een open, vertrouwelijke omgang met God, maar dan … 
Een slang spreekt de vrouw aan en brengt haar aan het twijfelen: 
 
Is het echt zo dat God gezegd heeft … (Genesis 3:1) 
 
Het is satan, een gevallen engel, die een slang gebruikt, om de vrouw aan te spreken. 
De oorsprong van satan is op te maken uit Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:11-19 
Satan behoort tot de onzichtbare wereld van de engelen. 
Hij was de hoogste engel, die in de onmiddellijke nabijheid van God was, 
 
"totdat er onrecht in hem werd gevonden: Ezechiël 28:15 
 
De kern van zijn zonde was, dat hij niet tevreden was met zijn positie 
en aan God gelijk wilde zijn: Jesaja 14:13 en 14 
 
Satan is in zijn wezen een leugenaar: 
 
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, 
want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. (Johannes 8:44b) 
 
Let op wat de slang zegt: 
 
Is het echt zo dat God heeft gezegd: 
U mag niet eten van alle bomen in de hof? (Genesis 3:1) 
 
Wat had de vrouw op dit moment moeten doen? 
 
Zij had aan Adam kunnen vragen, wat God nu precies gezegd had. 
Zij gaat echter het gesprek met de slang aan: Genesis 3:2 en 3 
Zij citeert daarbij het Woord van God slordig: Ze voegt er namelijk iets aan toe. 
Vergelijk Genesis 3:3 met Genesis 2:16 en 17 
 
De slang doet haar twijfelen aan de goede bedoelingen van God: Genesis 3:4 en 5 
Ze kijkt nog eens naar de boom, ziet dat de vrucht goed is om van te eten 
en laat zich beïnvloeden door de verleidelijke taal van de slang, 
neemt van de vrucht, eet ervan en geeft ook wat aan haar man, die bij haar is, 
en ook hij eet ervan: Genesis 3:6 
 
Het mag duidelijk zijn: De vrouw heeft zich tot zonde laten verleiden, 
Adam heeft er bewust voor gekozen haar in de overtreding te volgen. 
Zie 1 Timotheüs 2:14 
De gevolgen zijn gigantisch, voor hun zelf, hun nageslacht en de wereld waarin wij leven. 
Maar daarover meer in de volgende les. 
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Ook de HERE Jezus werd door satan benaderd: Mattheüs 4:1-11 
 
Satan komt nadat de HERE Jezus veertig dagen en nachten gevast heeft en honger heeft. 
Er zijn maar weinig mensen die direct met satan te doen hebben gehad. 
 
Het zijn de machten der duisternis, die ons dwars willen zitten. 
Dat zijn gevallen engelen die satan in zijn val heeft meegesleept: Efeze 6:11 en 12 
Zij proberen ons tot zonde te verleiden, 
bij voorkeur als we een zwak moment hebben, b.v. als we alleen zijn en moe. 
Satan komt bij de HERE Jezus als Hij alleen is en honger heeft … 
 
De HERE Jezus antwoordt satan met het Woord van God: Mattheüs 4:4.7 en 10 
 
Na drie pogingen laat satan Hem gaan: Mattheüs 4:11 
 
Conclusie: Om adequaat te kunnen reageren op de verleidingen van de machten der duisternis, 
is kennis van het Woord van God onontbeerlijk. 
Tegenover de leugens van de machten der duisternis staat de waarheid van het Woord van God. 
Zie Johannes 17:17; Efeze 6:10-18 
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5a. Vragen 
 
 
1.  Wat weten we van satan en de machten der duisternis? 
 
 Ze bestaan niet echt 
 Het zijn gevallen engelen, die ons tot zonde willen verleiden 
 Ze zijn alomtegenwoordig en weten alles 
 
2. Wat had de vrouw moeten doen, toen zij door satan benaderd werd? 
Verklaar je antwoord. 
 
 
 
 
 
3.  Het was niet alleen de verleidelijke taal van satan, waardoor de vrouw verleid werd tot zonde. 
 Wat heeft nog een belangrijke rol gespeeld? 
 
 Zij was niet tevreden met haar positie 
 Ze zag dat de boom goed was om van te eten 
 Ze voelde zich die dag niet goed 
 
4.  In 1 Timotheüs 2:9-15 gaat de apostel Paulus in op de rol van de vrouw in de gemeente. 
 Hij zegt o.a. Ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. 
 Welke argumenten gebruikt Paulus? 
 
 Het is niet gebruikelijk dat vrouwen onderwijs geven  
 Vrouwen zijn niet in staat om goed onderwijs te geven 
 Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is,  
 toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 
 
5.  Wat vind je van de rol van Adam, toen de vrouw tot zonde verleid werd? 
 
 
 
 
 
6.  Hoe heeft het naar jouw mening zo mis kunnen gaan? 
 
 
 
 
 
7.  Waarom is het belangrijk om goed onderlegd te zijn in het Woord van God, 
 willen we staande blijven tegen de verleidingen van de machten der duisternis? 
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5b. De gevolgen zijn niet te overzien 
 
 
Lezen: Genesis 3:7-24 
 
De zondeval heeft directe gevolgen in de relationele sfeer. 
Zo zijn er negatieve gevoelens, die er eerst niet waren: 
 
1. De mens en zijn vrouw schamen zich plotseling voor elkaar 
en maken een bedekking van vijgenbladeren: Genesis 3:7 
2. Als ze de stem van de HEERE God horen, zijn ze bang  
en verbergen zich voor Hem: Genesis 3:7-10 
 
Zowel de mens als zijn vrouw wijzen de verantwoordelijkheid van zich af 
en geven een ander de schuld. 
De mens geeft de vrouw de schuld en daarmee indirect God. 
God heeft hem immers de vrouw gegeven: Genesis 3:11 en 12 
De vrouw geeft de slang de schuld: Genesis 3:13 
 
De gevolgen voor de slang: Genesis 3:14 en 15 
 
Over de slang wordt de vloek uitgesproken. 
Voortaan zal de slang op de buik gaan en stof eten. 
Vijandschap en haat zal er zijn tussen de slang en de vrouw, 
tussen het nageslacht van de slang en het nageslacht van de vrouw. 
"Het nageslacht van de vrouw” wijst op de HERE Jezus en allen die Hem toebehoren. 
"Het nageslacht van de slang” wijst op satan en allen die van hem zijn: Johannes 8:44; Mattheüs 23:33 
 
De HERE Jezus werd met haat geconfronteerd en laat Zijn volgelingen weten, 
dat ook zij gehaat zullen worden: Johannes 15:18-21; Mattheüs 24:9 
De vijandschap en haat van de overpriesters en farizeeën leidde tot de gevangenneming,  
veroordeling en kruisiging van de HERE Jezus: Johannes 11:47, 53 en 57 
Ze hebben Hem zonder reden gehaat: Johannes 15:25  
Zelfs Pilatus moest toegeven: Er is geen schuld in Hem: Johannes 18:38; 19:4 en 6 
 
De gevolgen voor de vrouw: Genesis 3:16 
 
1. De zwangerschap zal zwaar worden 
2.  Het baren van kinderen zal pijnlijk zijn 
3.  De relatie met de man zal veranderen: Hij zal over haar heersen 
 
De gevolgen voor de man: Genesis 3:17-19 
 
1.  Het bewerken van de aarde zal zwaar zijn 
2.  Hij zal sterven 
 
De gevolgen voor de aarde: Genesis 3:17 en 18 
 
De aardbodem is vervloekt: doornen en distels zal hij u voortbrengen. 
Heel de schepping is sinds de zondeval aan zinloosheid en verval onderworpen: Romeinen 8:20-23) 
We hebben daar allemaal mee te maken. 
De algemene oorzaak van ziekte, verval, ellende en dood is de zonde van de eerste mens: 
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Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen 
en door de zonde de dood, zo is de dood tot alle mensen gekomen. (Romeinen 5:12) 
De gevolgen voor de mensen: Genesis 3:22-24 
 
God had gezegd:  
Op de dag dat u van de boom van de kennis van goed en kwaad eet,  
zult u zeker sterven (Genesis 2:16 en 17): 
 
1.  De relatie met God was direct verstoord: Zonde maakt scheiding tussen God en mens: Jesaja 59:2 
 
2.  Wat dreigde was het eeuwig gescheiden zijn van God: 
 Hoe zou het ontstane probleem ooit weer opgelost kunnen worden? 
 De toegang tot de boom des levens werd hun ontzegd: Genesis 3:24 
 
3.  De mens zou lichamelijk sterven, niet direct, maar de dood was onafwendbaar geworden. 
 
Al de dagen dat Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf. (Genesis 5:5) 
 
Er is hoop: 
 
1.  De HEERE God roept de mens, als hij zich voor God wil verbergen: Genesis 3:9 
 
2.  De vrouw krijgt de naam Eva, wat "leven” betekent. 
 omdat zij de moeder van alle levenden is geworden: Genesis 3:20 
 
3.  De HEERE God maakt voor de mensen kleren van huiden en kleedde hen daarmee: Genesis 3:21 
 Bedenk dat de mensen zelf al met iets bezig waren: Genesis 3:7 
 Mensen hebben altijd de neiging om zelf voor een oplossing te zorgen. 
 De HEERE God laat zien, dat de oplossing bij Hem vandaan zal komen. 
 Om kleren van huiden te maken, moesten onschuldige dieren sterven. 
 Een verwijzing naar het plaatsvervangend sterven van de HERE Jezus. 
 
4.  De nederlaag van satan: 
 Het nageslacht van de vrouw zal u (satan) de kop vermorzelen, 
 en u zult Het (Jezus, het Lam van God) de hiel vermorzelen: Genesis 3:15 
 Satan meende met de kruisdood van Jezus de overwinning behaald te hebben. 
 In werkelijkheid werd hij verslagen, toen Jezus stierf: Kolossenzen 2:15 
 Hij wist niet dat Jezus aan het kruis plaatsvervangend voor de zonden der mensheid zou sterven. 
 Ook de overpriesters en farizeeën wisten dit niet: 
 
 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders., 
 maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, 
 namelijk dat de Christus leiden zou. (Handelingen 3:17 en 18) 
 
 God wist vanaf het begin, dat het zo zou gaan: 
 
 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden 
 en uit de dood opstaan op de derde dag. (Lukas 24:46) 
 
 Zelf zonder zonde (Hebreeën 4:15) nam Hij onze zonden op zich (Jesaja 53:5 en 6; 1 Petrus 2:24) 
 om met Zijn bloed ons vrij te kopen uit de macht der duisternis (Kolossenzen 1:13 en 14 ) 
 en ons met God te verzoenen: 
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 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 
 hebben vrede bij God door onze HERE Jezus Christus. (Romeinen 5:1) 
 
 
5.  Ook de schepping zal eenmaal verlost worden van de zinloosheid en het verval: 
 
 De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf 
 om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (Romeinen 8:21) 
 
 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,  
 en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.  
 Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.  
 En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openbaring 21:4 en 5) 
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5b. Vragen 
 
 
1.  De zondenval heeft verstrekkende gevolgen voor ons allemaal. 
 Zo zijn er negatieve gevoelens, die er eerst niet waren. 
 Welke worden in Genesis 3 genoemd? 
 Wat herken je daarvan bij jezelf? 
 
 
 
 
 
2.  De mens en zijn vrouw staan niet voor wat ze gedaan hebben. 
 Ze wijzen de verantwoordelijkheid van zich af. 
 Dat is heel herkenbaar, misschien ook wel bij je zelf. 
 Waarom hebben mensen er moeite mee om de verantwoordelijkheid voor eigen fouten  
 op zich te nemen? 
 
 
 
 
 
3.  Wat zijn de gevolgen voor de vrouw? 
 
 Ze mag nergens meer over mee praten 
 Zij moet het zware werk doen 
 Zwangerschap en het krijgen van kinderen zal zwaar zijn 
 
4.  Wat zijn de gevolgen voor de man? 
 
 Zijn werk zal moeilijk en zwaar zijn 
 Hij zal op jonge leeftijd sterven 
 Hij moet voortaan doen wat zijn vrouw hem zegt 
 
5.  Sinds de zondeval is alles aan verval onderhevig. 
 Noem drie voorbeelden. 
 
 
 
 
 
6.  Wat geldt voor alle mensen? 
 (Er zijn meerder antwoorden mogelijk) 
 
❑ Voor alle mensen geldt dat ze eens zullen sterven 
❑ Iedere mens heeft het leven van God ontvangen 
❑ Niemand is volmaakt 
❑ We zijn kinderen van één Vader 
❑ Uiteindelijk komt iedereen in de hemel 
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7.  Er is hoop 
 (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 
 
❑ God wil niet dat iemand verloren gaat 
❑ Satan is een verslagen vijand 
❑ De mens vindt voor alles altijd wel een oplossing 
❑ Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
❑ Samen zijn we tot alles in staat 
❑ God biedt ons verzoening aan 
 
8.  Ben jij met God verzoend? 
 Zo ja, hoe weet je dat en wat betekent het voor jou? 
 Zo niet, waaraan ligt het volgens jou? 
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6. Ten oosten van Eden 
 
 
Lezen: Genesis 4:1-26 
 
Adam en Eva krijgen kinderen: Kaïn en Abel: Genesis 4:1 en 2 
 
Kaïn en Abel brengen beide een offer aan de HEERE. 
Kaïn brengt een offer van de opbrengst van het land (hij was landbouwer), 
Abel van de eerstgeborenen van het kleinvee (hij was herder). 
Het offer van Abel wordt door de HEERE aanvaard, 
op het offer van Kaïn wordt geen acht geslagen: Genesis 4:3-5 
 
Vaak wordt gedacht dat het offer van Abel voor de HEERE aanvaardbaar werd, 
omdat het een dierlijk offer was.  
Kaïn bracht een offer van het land, wat hij met zijn eigen handen bewerkt had. 
 
Als we echter kijken naar de offerdienst, zoals beschreven in Leviticus, 
vinden we ook daar offers van de opbrengst van het land.  
Het graanoffer van Leviticus 2:1 en 2 was een aangename geur voor de HEERE! 
Het antwoord op de vraag waarom het offer van Abel wel door de HEERE aanvaard werd 
en het offer van Kaïn niet, vinden we in de brief aan de Hebreeën: 
 
Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. 
Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; 
dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. 
En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. (Hebreeën 11:4) 
 
Wat ook het motief van Kaïn geweest mag zijn, het was niet uit geloof. 
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. (Hebreeën 11:6) 
Leven in geloof is leven in vertrouwen dat wat God doet goed en rechtvaardig is. 
Blijkbaar ontbrak dit vertrouwen bij Kaïn. 
 
Kaïn is boos en teleurgesteld. 
De HEERE God geeft Kaïn een waarschuwing:  
Pas op, want de zonde ligt voor de deur: 
Je moet nu het goede doen, anders gaat het mis: Genesis 4:6 en 7 
Als ze samen op het veld zijn, gaat het mis: Kaïn slaat Abel dood: Genesis 4:8 
 
Wat had Kaïn kunnen doen, om dit te voorkomen? 
 
1.  Kaïn is boos en teleurgesteld als zijn offer niet door de HEERE aanvaard wordt. 
 Boos en teleurgesteld zijn is op zich geen zonde! Het zijn gevoelens! 
2.  Dit soort negatieve gevoelens maken ons wel kwetsbaar. 
 Juist dan is het van groot belang de juiste keuzes te maken. 
3.  Kaïn had er beter aan gedaan om niet alleen met Abel op het veld te zijn. 
 Toen zij samen op het veld waren ging het mis: Genesis 4:8 
 
Verleiding tot zonde komt niet alleen van de wereld om ons heen 
of van de machten der duisternis, maar ook uit ons zelf. 
Er is iets in ons wat ons tot zonde wil verleiden: Jakobus 1:14 
Als de neiging tot zonde bevrucht wordt, baart zij zonde: Jakobus 1:15 
Als we de neiging tot zonde bij ons waarnemen, bewaart het goede doen 
en het maken van de juiste keuzes ons voor zonde. 

https://leven-in-geloof.learnnn.com/courses/724/pages/7822#modal-e48127
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Kijk nog maar eens naar de geschiedenis van David en Bathseba: 2 Samuël 11:1-4 
David had belangstelling voor Bathseba, wat mij alleen maar een normale en gezonde reactie lijkt, 
maar, hij had Bathseba natuurlijk nooit bij hem thuis mogen laten komen 
en al helemaal niet toen hij alleen thuis was … het leidt tot overspel en moord. 
 
Het Bijbelboek Spreuken bevat veel praktische wijsheid. 
Wat moet je als man doen als er b.v. verleiding tot overspel is? 
 
Houd je weg ver bij haar vandaan 
en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. (Spreuken 5:8) 
 
Met andere woorden: 
Maak het jezelf niet moeilijker dan het als is. 
 
Als iemand vuur in zijn boezem neemt, 
zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen? (Spreuken 6:27) 
 
Kaïn wordt door de HEERE gestraft: Genesis 4:11 en 12 
 
1.  Het bewerken van de aarde zal nog moeizamer worden. Vergelijk Genesis 3:17-19 
2.  Hij zal zich nergens meer thuis voelen. 
 
Kaïn krijgt van de HEERE een teken, om hem te beschermen tegen de wraak van mensen: Genesis 4:13-15 
 
Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de HEERE; 
en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. (Genesis 4:16) 
 
Hoe het verder gaat met Kaïn en zijn nageslacht lezen we in Genesis 4:17-24 
 
1.  Kaïn bouwt een stad en noemt de stad naar zijn zoon Henoch: Genesis 4:17 
2.  Lamech neemt voor zichzelf twee vrouwen: Genesis 4:19 
3.  Ook Lamech wordt tot een moordenaar: Genesis 4:23 
 
Het komt van kwaad tot erger: 
 
Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, 
maar Lamech zeventig maal zevenmaal. (Genesis 4:24) 
 
Ongetwijfeld heeft de HERE Jezus hieraan gedacht, toen hem de vraag gesteld werd,  
hoeveel keer we elkaar moeten vergeven: Mattheüs 18:21 en 22; Lukas 17:3 en 4 
 
Het sombere hoofdstuk vier van Genesis eindigt met hoop: Genesis 4:25 en 26 
 
Adam en Eva krijgen opnieuw een zoon en geven hem de naam Seth. 
Ook bij Seth wordt een zoon geboren, Enos. 
 
Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen: Genesis 4:26 
 
Het aanroepen van de Naam van de HEERE staat voor geloof en vertrouwen: 
 
Want ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal zalig worden. (Romeinen 10:9-13) 
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6. Vragen 
 
 
1.  Waarom sloeg de HEERE geen acht op het offer van Kaïn? 
 
 Het was genomen van de opbrengst van het land 
 Geloof en vertrouwen ontbrak bij Kaïn 
 God had Abel meer lief dan Kaïn 
 
2.  Boos en teleurgesteld zijn is op zich geen zonde. 
 Ben je het eens met deze stelling? 
 Licht je antwoord toe. Zie Efeze 4:26 
 
 
 
 
 
3.  Een broedermoord: Wat had Kaïn kunnen doen om dit te voorkomen? 
 
 
 
 
 
4.  Ieder mens heeft de neiging tot zonde in zich. 
 Soms is het daarom goed om ergens niet te zijn (of om ergens niet naar te kijken of te luisteren), 
 opdat het niet tot zonde komt.  
 Geef een voorbeeld uit je eigen leven, waar je de juiste keuze hebt gemaakt. 
 
 
 
 
 
5.  Wat moet je doen, als je broeder of zuster tegen je gezondigd heeft? 
 
 
 
 
 
6.  Wat wordt bedoeld met "het aanroepen van de Naam van de HEERE"? 
 Welke belofte is daarmee verbonden. 
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7. God is bedroefd 
 
 
Lezen: Genesis 5:1 - 6:8 
 
In Genesis 5:1 vinden we opnieuw het Hebreeuwse woord "toledot” wat zoveel betekent als: 
- geslachtsregister (generatie) 
- verslag van wat heeft plaats gevonden 
We zagen het eerder in Genesis 2:4. 
Het komt nog acht maal voor in Genesis. 
Let er maar eens op: Het wordt in de Herziene Statenvertaling verder steeds vertaald met “Dit is het boek 
van de afstammelingen van …” 
Je zou het ook kunnen vertalen met "Dit is de geschiedenis van het nageslacht van …” 
De 10 "Toledots” staan voor 10 boeken (of hoofdstukken), waaruit Genesis is samengesteld. 
Genesis 1:1 -2:3 is de proloog. 
 
Adam is geschapen naar de gelijkenis van God (Genesis 5:1; 1:26) 
Adam verwekte een zoon naar zijn gelijkenis: Genesis 5:3 
Het hele nageslacht van Adam lijkt tot op de huidige dag in zekere zin op hem: 
In ieder mens is vanaf de geboorte de neiging tot zonde aanwezig. (Psalm 51:7) 
Je kan er dus niets aan doen, dat je de neiging hebt om te zondigen. 
Je bent wel verantwoordelijk voor hoe je daar mee omgaat. 
 
Wat opvalt zijn de hoge leeftijden van de mensen. 
Adam b.v. werd negenhonderddertig jaar en Seth negenhonderdtwaalf: Genesis 5:5 en 8 
De gemiddelde leeftijdsverwachting anno 2020 ligt veel lager: 
voor mannen 80 jaar, voor vrouwen 83 jaar. 
We kunnen ons, uitgaande van de aktuele verhoudingen, geen voorstelling maken 
van wat het betekent om zo oud te worden als mensen zoals Adam en Seth. 
Men heeft wel gedacht dat de leeftijden van Genesis 5 in feite op maanden betrekking hebben. 
Als je de aantallen door twaalf deelt, kom je ongeveer uit op leeftijden waar wij aan gewend zijn. 
Probleem is echter dat dan b.v. Kenan nog geen zes jaar oud was, toen hij Mahalaël verwekte: Genesis 5:12 
Mijn suggestie is om de hoge leeftijden van Genesis 5 eenvoudig te laten staan. 
Een mogelijke verklaring is, dat de leefomstandigheden vóór de zondvoed 
anders en zoveel beter waren dan daarna.  
Je ziet in ieder geval dat de leeftijden van de mensen ná de zondvloed 
geleidelijk afnemen: Genesis 11:10-26 
 
Henoch werd niet ouder dan driehonderdzestig jaar. 
Hij is niet zoals alle anderen gestorven, want "God nam hem weg”: Genesis 5:21-24; Hebreeën 11:5 
Henoch wandelde met God: Hij leefde in geloof, tot eer van God: 
Vóór zijn wegneming kreeg hij namenlijk het getuigenis dat hij God behaagde (Hebreeën 11:5) 
 
Een tweede voorbeeld van iemand die niet gewoon gestorven is, 
maar door de HEERE God is weggenomen, is de profeet Elia: 2 Koningen 2:11 
 
De opname van zowel Henoch als Elia verwijst naar 
wat genoemd wordt de opname van de gemeente: 1 Korinthe 15:51-53; 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17 
 
De Schrift laat zien dat niet allen zullen sterven: Wie van Christus zijn zullen bij Zijn Wederkomst 
in een oogwenk veranderd worden en opgenomen worden in de wolken,  
naar een ontmoeting met de HEERE in de lucht. 
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In de dagen van Noach was de slechtheid van de mens zo groot geworden, 
dat de HEERE God besloot om er een einde aan te maken: De maat was vol! 
Zie Genesis 6:5-7 
De mens krijgt nog honderdtwintig jaar: Genesis 6:3 
 
Bepalend was misschien wel de invloed van "Gods zonen”: Genesis 6:1-4 
Waarschijnlijk zijn hier gevallen engelen (machten der duisternis) bedoeld. 
Zij konden zich vrouwen nemen uit allen die zij uitgekozen hadden, zoveel zij maar wilden. 
De vrouwen staan er voor open en laten zich nemen. 
Er komen reuzen uit voort, geweldenaars, mannen van naam. 
 
De HERE Jezus vergelijkt de tijd van Zijn wederkomst met de tijd van Noach: Mattheüs 24:37-39 
Wat opvalt is de zorgeloosheid van de mensen.  
Ze beseffen de ernst van de tijd niet, totdat het te laat is. 
 
Maar de dag van de HEERE zal komen als een dief in de nacht. 
Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan 
en de elementen brandend vergaan 
en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 
Als deze dingen dus allemaal vergaan, 
hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht. (2 Petrus 3:10 en 11) 
 
Maar Noach vond genade bij God: Genesis 6:8 
 
In een totaal verdorven wereld leefde een man, die - net als Henoch - met God wandelde: 
 
Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. 
Noach wandelde met God. (Genesis 6:9) 
 
En deze man vindt genade bij God. 
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7. Vragen 
 
 
1.  In welke zin lijkt iedere mens op de eerste mens Adam? 
 
 
 
 
 
2.  Heb je moeite met de hoge leeftijden van Genesis 5? 
 Waarom wel of waarom niet? 
 
 
 
 
 
3.  Geef Bijbelse voorbeelden van mensen, die niet gewoon gestorven zijn, 
 maar door de HEERE God zijn opgenomen in de hemel. 
 (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 
 
❑ Henoch 
❑ Noach 
❑ Mozes 
❑ De profeet Elia 
❑ Maria, de moeder van Jezus 
❑ De apostel Johannes 
 
4.  De Schrift laat zien dat niet allen zullen sterven: Wie van Christus zijn, zullen bij Zijn Wederkomst 
 in een oogwenk veranderd worden en opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de 
 HEERE in de lucht. 
 Is dit iets voor jou om naar uit te zien? 
 Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 
5.  Geef een korte omschrijving van de tijd van Noach. 
 
 
 
 
 
6. Van wie wordt letterlijk in de Bijbel vermeld dat zij met God wandelden? 
 (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 
 
❑ Adam 
❑ Henoch 
❑ Noach 
❑ Mozes 
❑ David 
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7.  Wat betekent “wandelen met God”? 
 
 
 
 
 
8.  De HERE Jezus vergelijkt de tijd van Zijn wederkomst met de tijd van Noach. 
 Denk jij dat we in die tijd leven? 
 Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 
9.  In hoeverre is Noach een voorbeeld voor jou? 
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8a. Alles kwam onder water 
 
 
Lezen: Genesis 6:9 - 7:24 
 
Het oordeel stond vast: Genesis 6:9-13 
Heel de aarde was totaal verdorven en vol met geweld. 
Voor de HEERE God was de maat vol: Genesis 6:7.13 en 17 
 
Te midden van deze goddeloze wereld leefde een man met God. 
En deze man, Noach, vindt genade bij God: Genesis 6:8 
 
Noach krijgt de opdracht om een schip te bouwen, een ark: Genesis 6:14-22 
De afmetingen zijn zeker voor die tijd gigantisch. 
Het schip moet meer dan 100 meter lang zijn geweest. 
Het heeft drie verdiepingen. 
 
Van alle landdieren en vogels moet per soort een mannetje en vrouwtje mee: Genesis 6:19 en 20 
Op deze manier blijven de soorten, zoals deze door de HEERE God geschapen waren, in stand. 
Zie Genesis 1:24 
Van alle reine dieren gaan zeven paartjes mee: Genesis 7:2 
Verder moet er natuurlijk genoeg voedsel mee: Genesis 6:21 
 
En Noach deed het; overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. (Genesis 6:8) 
 
Nog zeven dagen … Genesis 7:4 
 
De HEERE God laat Noach weten dat het oordeel aanstaande is: Nog zeven dagen … 
Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen, in totaal acht personen, 
gaan in de ark, met alle dieren, zoals God aan Noach geboden had: Genesis 7:7-9 
 
En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam. 
en er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten: Genesis 7:10 en 12 
 
Het water kwam van boven en beneden: Genesis 6:11 
 
Op diezelfde dag dat het begon te regenen, ging Noach met zijn gezin in de ark: Genesis 7:13 
En de HEERE sloot de deur achter hem toe: Genesis 7:16 
 
Alles kwam onder water en alles wat op het droge leefde, stierf: Genesis 7:17-21 
 
Alleen zij die in de ark waren, waren veilig: Genesis 7:22 en 23 
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8a. Vragen 
 
 
1. Waarom bouwde Noach een schip? 
 
 Hij was het al langer van plan geweest. 
 De HEERE God gaf hem de opdracht 
 Scheepsbouw was zijn vak 
 
2.  Welke dieren neemt Noach mee in het schip? 
 
 Van de landdieren en vogels per soort een mannetje en een vrouwtje 
 Van de landdieren en vogels per soort een mannetje en een vrouwtje  
 en van de reine dieren zeven paartjes 
 Van alle landdieren en vogels een paartje  
 
3.  Was er wel genoeg ruimte in het schip voor alle dieren, waarvan de HEERE God gezegd had  
 dat zij mee moesten? 
 Wat denk je? Waarom wel of waarom niet? 
 
 
 
 
 
4.  Hoeveel mensen gaan er uiteindelijk mee in het schip? 
 
 Acht 
 Twee 
 Weet ik niet: iedereen die wilde, kon mee 
 
5.  Van alle reine dieren moesten zeven paartjes mee: Genesis 7:2 
 Hoe wist Noach wat reine dieren waren? 
 
 Dit soort kennis werd door overlevering van generatie op generatie doorgegeven 
 Het moet wel zo zijn, dat de HEERE God het hem had laten weten 
 Reine dieren zijn geschikt voor menselijke consumptie 
 
6.  De zondvloed was volgens de Bijbel een wereldwijde catastrofe: Genesis 7:19 
 Heb je er moeite mee dat letterlijk alles, tot de hoogste bergen toe, onder water kwam te staan? 
 Licht je antwoord toe, 
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8b. Een nieuw begin 
 
 
Lezen: Genesis 8:1 - 9:17 
 
Het water had honderdvijftig dagen de overhand. 
Toen werd het langzaam minder, tot de aarde weer droog was geworden. 
Toen het water begon te zakken, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat, 
gelegen in het uiterste oosten van het tegenwoordige Turkije. 
Als de aarde voldoende opgedroogd is,  
gaan Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen,  
samen met de dieren de ark uit. 
Zij krijgen de unieke mogelijkheid om een nieuw begin te maken. 
 
Het eerste wat Noach doet: Hij bouwt een altaar voor de HEERE 
en brengt brandoffers, een aangename geur voor de HEERE.. 
Het zijn brandoffers van reine dieren: Genesis 8:20 en 21a 
Nu wordt duidelijk waarom Noach van alle reine dieren zeven paar moest meenemen: Genesis 7:2 
 
De HEERE God sluit een verbond met Noach en zijn nageslacht: Genesis 9:9 
 
We vinden in de Bijbel meerdere verbonden, zoals: 
 
- het verbond met Noach: Genesis 9:9 
- het verbond met Abraham: Genesis 17:2-8 
- het verbond met het volk Israël: Exodus 19:1-8 
- het verbond met koning David: 2 Samuël 7:16: Psalm 89:4 en 5 
- het nieuwe verbond met het volk Israël: Jeremia 31:31-34; Ezechiël 36:22-28 
 
Het initiatief gaat steeds van de HEERE God uit:  
 
Hij sluit een verbond. 
Hij bepaalt de voorwaarden, de regels en wetten. 
Hij bepaalt de voordelen, de zegeningen, die verbonden zijn met het houden van het verbond. 
Hij legt vast wat de consequenties zijn van het niet naleven van het verbond. 
De mens wordt gevraagd, om het verbond, dat de HEERE God hem voorstelt, te accepteren. 
Zie b.v. Exodus 19:8 waar het volk Israël het door de HEERE voorgestelde verbond aanvaardt. 
Een verbond is veel meer dan een zakelijk contract. 
Een verbond is gebaseerd op relatie, op vertrouwen. 
Een verbond is blijvend en mocht het onverhoopt tot een breuk komen, is verzoening noodzakelijk. 
 
De bepalingen van het verbond met Noach 
 

1. het zal niet nog een keer gebeuren, dat de hele aarde onder water komt te staan 
en al wat leeft gedood zal worden: Genesis 8:21; 9:11 

2. de jaargetijden zullen elkaar blijvend afwisselen: Genesis 8:22 
3. de mens mag voortaan vlees eten: Genesis 9:3 (vergelijk Genesis 1:29) 
4. het is verboden om vlees met bloed te eten: Genesis 9:4 
5. de invoering van de doodstraf: Genesis 9:5 en 6 
6. de mens krijgt de opdracht om vruchtbaar te zijn en heel de aarde te bewonen: Genesis 9:1 en 7 

(Genesis 1:28) 
7. de mens krijgt de opdracht om de aarde, de planten- en dierenwereld, te beheren; 

alles is in zijn hand gegeven: Genesis 9:2 (Genesis 1:28) 
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De regenboog wordt als teken van het verbond gegeven: Genesis 9:12-17 
Het zal voor de HEERE God en de mens ter herinnering zijn 
van wat direct na de zondvloed is afgesproken. 
 
Het is een eeuwig verbond: Genesis 9:12 en 16 
 
Niet door water, maar door vuur 
De HEERE God belooft aan Noach en zijn nageslacht dat de aarde niet nog een keer  
door een alles vernietigende watervloed geoordeeld zal worden. 
Dit sluit een toekomstig oordeel echter niet uit. 
Het zal dan echter niet door water zijn, maar door vuur: 
 
De wereld die er toen was (de wereld van Noach) is vergaan, overspoeld door water. 
Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd 
en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.  
(2 Petrus 3:6 en 7) 
 
Er komt een dag, dat de HEERE God de aarde met alles wat daarop is, zal oordelen. 
In de TaNaCH wordt deze dag "de dag des HEEREN” genoemd. Zie o.a. Joël 1:15; 2:11 
Ook Petrus gebruikt deze uitdrukking: 2 Petrus 3:10 
 
Net als in de tijd van Noach wordt deze aankondiging van het oordeel niet altijd serieus genomen. 
Noach was een "prediker van de gerechtigheid”, maar zijn boodschap werd niet aangenomen. (2 Petrus 2:5) 
Voorafgaande aan de dag des HEEREN zullen er spotters zijn, mensen die naar eigen begeerten leven. 
Zij beweren dat alles zal blijven, zoals het vanaf het begin geweest is. 
Zij ontkennen dat er een wereldwijde vloed is geweest.  
Zij geloven niet, dat er een dag komt, dat God de wereld zal oordelen: 2 Petrus 3:3-6 
Zij zien niet dat de HEERE God wacht met het oordeel, 
om mensen de gelegenheid te geven om zich te bekeren: 2 Petrus 3:9 
 
Er komt echter een moment dat de maat bij de HEERE God vol is. 
Dan zal, wat in Openbaring genoemd wordt "de dag van Zijn toorn”, aangebroken zijn 
en wie kan dan staande blijven? (Openbaring 6:17) 
Zij die van Christus zijn, die het Woord van God serieus nemen, 
verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13) 
 
Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u  
om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede. (2 Petrus 3:11 en 14) 
 
Noach was een rechtvaardig en oprecht man onder zijn tijdgenoten. 
Noach wandelde met God. (Genesis 6:9) 
 
Gods wil voor jou en mij is dat we als Noach zullen zijn … 
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8b. Vragen 
 
 
1.  Wat heeft Noach na de zondvloed als eerste gedaan? 
 
 Hij plantte een wijngaard 
 Hij ging op zoek naar overlevenden 
 Hij bouwde een altaar voor de HEERE 
 
2.  Wat zal de reden geweest zijn dat Noach van alle reine dieren zeven paartjes  
 mee moest nemen in de ark? 
 
 
 
 
 
3.  Noem een aantal kenmerken van een Bijbels verbond. 
 (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 
 
❑ Het initiatief gaat van de HEERE God uit  
❑ De HEERE God bepaalt de voorwaarden, de regels en wetten 
❑ De HEERE God bepaalt de zegeningen die verbonden zijn met het houden van het verbond 
❑ De HEERE God bepaalt de consequenties van het niet naleven van het verbond 
❑ Een Bijbels verbond is te vergelijken met een huurcontract 
❑ Een Bijbels verbond kan gemakkelijk ongedaan gemaakt worden 
❑ Een Bijbels verbond is gebaseerd op vertrouwen 
 
4.  Noem de zeven belangrijke bepalingen van het verbond met Noach 
 
 
 
 
 
5.  Tot wanneer is het verbond met Noach geldig? 
 
 Het had alleen betrekking op Noach en zijn tijd 
 Met het Nieuwe Verbond is het verbond met Noach verouderd verklaard en afgeschaft 
 Het is een eeuwig verbond 
 
6.  Welke bepalingen van het verbond met Noach hebben ook op ons anno 2020 betrekking? 
 
 
 
 
 
7.  Wat kan de reden zijn geweest dat de mens na de zondvloed wel vlees mag eten? 
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8.  Waartoe dient een teken van een verbond? 
 
 
 
 
 
9.  Wat is het teken van het verbond met Noach? 
 
 
 
 
 
10.  Er komt volgens 2 Petrus 3:7 een dag dat de HEERE God de aarde en alles wat daarop is zal oordelen, 
 niet door een wereldwijde watervloed, maar door vuur. 
 Waarom wacht Hij met het oordeel? 
 (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 
 
❑ De maat van de ongerechtigheid van de mensen is nog niet vol 
❑ De HEERE God heeft geduld en geeft mensen nog de gelegenheid om zich te bekeren 
❑ Er komt geen oordeel, omdat God liefde is 
❑ Er komt geen oordeel, omdat God aan Noach beloofd heeft dat Hij de wereld niet nog een keer zal 
 oordelen 
❑ Er komt geen oordeel, omdat wij mensen er zelf een hel van maken 
❑ De HEERE God heeft geduld met mij: Hij geeft mij de gelegenheid om dingen in orde te maken 
 
11. Gods wil voor jou en mij is dat we als Noach zullen zijn. 
 Ben je het eens met deze stelling? 
 Zo niet, waarom niet? 
 Zo ja, wat heeft voor jou extra aandacht nodig, om meer op Noach te gaan lijken?  
 Zie 2 Petrus 3:11 en 14; Filippenzen 2:14 en 15 
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8c. En weer gaat het mis 
 
 
Lezen: Genesis 9:18-29 
 
Noach wordt landbouwer en plant een wijngaard. 
Hij drinkt van de wijn en wordt dronken, 
kleedt zich uit en ligt naakt in zijn tent: Genesis 9:20 en 21 
 
Er is niets mis met het bij gelegenheid drinken van een goed glas wijn (Psalm 104:14 en 15), 
maar dronkenschap is uit den boze: Spreuken 20:1; 23:20 en 21; 29-32; Efeze 5:18 
 
Onder invloed van de drank kleedt Noach zich uit en ligt naakt in zijn tent. 
Cham, zijn zoon, komt in de tent en ziet de naaktheid van zijn vader: Genesis 9:22 
Als Noach wakker wordt komt hij te weten wat Cham hem aangedaan heeft: Genesis 9:24 
en spreekt over Kanaän, de zoon van Cham een vloek uit.  
Sem en Jafeth ontvangen daarentegen een zegen: Genesis 9:25-27 
 
Wat is er in de tent voorgevallen? 
 
Gezien de aard van de vloek, lijkt er meer aan de hand te zijn,  
dan dat Cham per ongeluk zijn vader naakt ziet liggen. 
Misschien is het wel zo gegaan: Cham ziet zijn vader dronken liggen, 
kan zich niet beheersen en kleedt hem uit.  
In dat geval is er in het uiterste geval sprake van een incestueuze, homoseksuele verkrachting. 
Let op de uitdrukking "wat zijn jongste zoon hem aangedaan had” (Genesis 9:24) 
 
Zie voor een uitgebreide toelichting op deze visie 
het boek van Robert Gagnon "De Bijbel en homoseksualiteit” (pag. 82 tot 92) 
 
Hoe het ook zij, de vloek ligt op Kanaän, de jongste zoon van Cham. 
(Cham had vier zonen: Genesis 10:6) 
 
Later zien we dat de inwoners van Kanaän, de Kanaänieten (behorend tot het nageslacht van Cham) 
geoordeeld worden vanwege hun gruwelijke gebruiken: Leviticus 18:24-30 
De context is het verbod op incest en andere vormen van ontucht (Leviticus 18:1-23) 
waarbij interessant genoeg alleen m.b.t. homoseksueel gedrag de uitdrukking "gruwel” specifiek gebruikt 
wordt: Leviticus 18:22; 20:13 
 
Het volk Israël wordt met niet mis te verstane woorden vermaand NIET te handelen naar de gebruiken van 
de Kanaänieten, maar zich te houden aan Gods geboden en voorschriften: 
 
Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit 
wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn 
inwoners uitspuwde.  
Gij echter zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen en geen van deze gruwelen doen, 
noch de geboren Israëliet, noch de vreemdeling die in uw midden vertoeft, 
want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd.  
(Leviticus 18:24-27) 
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Hoe heeft het weer zo mis kunnen gaan? 
 
Dit is het antwoord: Het hart van de mens is na de zondvloed niet anders dan daarvoor: 
De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht … (Genesis 6:5; 8:21) 
Dit wordt bevestigd door de HERE Jezus: 
 
Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, moord, overspel, 
ontucht, diefstal, valse getuigenissen. lasteringen. (Mattheüs 15:19) 
 
Wat betekent dit nu voor ons? 
 
De neiging tot zonde is bij ieder mens aanwezig, ook bij hen die van Christus zijn: 
Ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. (Jakobus 1:14) 
Het is van groot belang dat we dit erkennen en de juiste keuzes maken, opdat het niet tot zonde komt. 
Zie les 6: Kaïn en Abel/Ten oosten van Eden 
 
Ook gelovigen in Christus worden opgeroepen “anders te zijn”: 
 
Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen,  
in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods  
om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.  
Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid  
om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.  
Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. (Efeze 4:17-20) 
 
Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 
En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid, 
maat stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. 
En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:12 en 13) 
 
  



47 
 

8c. Vragen 
 
 
1.  Wat is er naar jouw mening voorgevallen in de tent? (Genesis 9:21 en 22) 
 
 
 
 
 
2.  Op wie wordt de vloek gelegd? 
 
 Het hele nageslacht van Cham 
 Kanaän en zijn nageslacht 
 Mensen met een donkere huidskleur 
 
3.  De Kanaänieten werden door de HEERE God geoordeeld vanwege hun gruweldaden: Leviticus 18:27-30 
 Welke ernstige zonden zijn hier naast allerhande vormen van incest bedoeld? Zie Leviticus 18:1-23 
 
 
 
 
 
4.  Hoe heeft het opnieuw zo mis kunnen gaan? 
 
 
 
 
 
5.  De neiging tot zonde is bij ieder mens aanwezig, ook bij hen die van Christus zijn. 
 Ben je het eens met deze stelling? 
 Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 
6.  Wat moeten we volgens Romeinen 6:12 en 13 doen, opdat het niet tot zonde komt? 
 Wat kun je nog meer doen? 
 Geef een toelichting aan de hand van een praktisch voorbeeld uit je eigen leven. 
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9. De toren van Babel 
 
 
Lezen: Genesis 10:1 - 11:26 
 
We vinden in ons Bijbelgedeelte een overzicht van het nageslacht 
van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth: Genesis 10:1 
Sommige namen in dit overzicht zullen je bekend voorkomen. 
Kijk maar eens. 
 
In Genesis 10:8-10 vinden we voor de eerste keer de naam Babel. 
Babel komt 258 keer voor in de Bijbel. 
Babylon 9 keer, waarvan de laatste keer in Openbaring 18:21 
In de Openbaring 17 en 18 wordt de uiteindelijke val van Babel/Babylon beschreven. 
 
De stad is gesticht door Nimrod = tegenstrever, rebel 
Nimrod was een "geweldenaar”: Zie Genesis 6:4 
de eerste machthebber op aarde. 
 
Babel is gelegen in het land Sinear, het gebied tussen Eufraat en Tigris  
in het zuidoosten van het tegenwoordige Irak. 
De archeologische stad Babylon in Irak heeft de status van werelderfgoed gekregen. 
 
De mensen bleven in eerste instantie bij elkaar wonen 
in het land Sinear: Genesis 11:2 
Ze hadden één taal: Genesis 11:1 
 
Dit was hun plan: Genesis 11:3 en 4 
 
- we gaan een stad bouwen 
- we bouwen een toren, waarvan de top tot aan de hemel reikt 
- we blijven bij elkaar 
 
De HEERE God had de mensen echter de opdracht gegeven om heel de aarde te bevolken: Genesis 9:1 
Hij zag waar zij mee bezig waren en wist dat dit slechts het begin was: Genesis 11:5 en 6 
 
Nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 
 
Het oordeel van God volgt in de vorm van de spraakverwarring. 
 
Zo werden de mensen door God over heel de aarde verspreid: Genesis 11:7-9 
Uit Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, zijn de volken ontstaan: Genesis 10:32 
 
Aan het einde van ons Bijbelgedeelte vinden we voor de eerste keer 
de naam Abram, de zoon van Terah: Genesis 11:26 
Uit de volken kiest de HEERE God één man, Abram, 
om het hem een nieuw begin te maken: Genesis 12:1-4 
 
Ga verder met Heel de Schrift - deel 2 voor de geschiedenis van Abraham. 
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9. Vragen 
 
 
1.  Waarom bleven de mensen na de zondvloed in eerste instantie bij elkaar wonen? 
 
 
 
 
 
2.  Waarom was het niet goed, dat de mensen bij elkaar bleven wonen? 
 
 
 
 
 
3.  God zag dat niets van wat zij van plan waren te doen, onmogelijk voor hen zou zijn. 
 Zie je een parallel met onze tijd? Verklaar je antwoord. 
 
 
 
 
 
4.  Het oordeel van God komt in de vorm van de spraakverwarring. 
 Wat denk je, komt het ooit weer zover dat we op de wereld één taal zullen spreken? 
 Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 
5.  Hoe gaat het verder? 
 
 God kiest uit de volken van Genesis 10 één volk, om daarmee een nieuw begin te maken 
 God kiest uit de volken één man, om met hem een nieuw begin te maken 
 God trekt Zijn handen ervan af en laat de volken verder aan hun lot over 
 


